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20190125-Taygeta-x13-Pleiadische-buitenaardse-boodschap-families-en-
hiernamaals-swaruu-van-erra-13 

 
Pleiadische Buitenaardse Boodschap: Families en hiernamaals (Swaruu van Erra) 

(13) 
 

Gosia: Hallo lieve Swaruu! Hoe gaat het met je? Laten we het vandaag hebben 
over het onderwerp gezinnen. Laten we eens kijken waar het ons brengt. 

 
Ten eerste: Ik zou graag willen weten hoe wij als zielen de families kiezen waarin 

we verkeren en waarom? 
 

Swaruu: Hallo Gosia! Er wordt gezegd dat we allemaal onze families kiezen, 
vanwege het contrast dat ze ons allemaal zullen geven in onze levenservaring, op 

aarde en elders. Bijvoorbeeld: Je kwam in een zeer religieuze familie terecht, zodat 

je het contrast hebt om te kunnen zijn wie je nu bent. Nogmaals, de belangrijkste 
reden is eenvoudigweg een overeenkomst in Frequentie met degene die je hebt 

vlak voordat je incarneert. 
 

Frequentie kan ook gezien worden als in je aandacht en de plaats of het niveau 
waar je bewustzijn zich op bevindt. Je focuspunt, je interesses. Dus, zoals met 

zoveel dingen is het een simpele reden - Frequentie match. Maar de reden waarom 
je de Frequentie overeenkomst had, dat is het ingewikkelde deel. Het is het 

resultaat van het punt waarop je in bewustzijn bent als gevolg van alle vorige 
levenservaringen die je daarvoor had. Toch is dat een lineaire manier van kijken, 

want alle ervaringen van alle levens vinden allemaal tegelijkertijd plaats. Maar het 
geheel wordt ook gemaakt door de afzonderlijke delen en dat zijn de afzonderlijke 

ervaringen. Dat is ongeveer de overeenkomst. 
 

Maar dan is er nog een ander niveau en dat is een overeenkomst die ieder mens 

heeft gesloten met de zielengroep waarin hij zich bevindt. Om in de lichamelijkheid 
bepaalde rollen te gaan spelen, omdat ze elkaar al lang kennen voordat ze 

incarneren, en incarnatie na incarnatie met elkaar optrekken. Toch zal soms of 
vaker dan niet, een zielsfragment afdwalen van de rest, omdat het zich herinnerde 

dat het uit een ander verleden of achtergrond kwam en het gezelschap van de 
zielengroep waarin het zich bevond niet langer zijn expansie dient. En 

bewustzijnsverruiming is het enige wat een ziel echt wil. Zij zal afhaken en 
verhuizen naar een andere groep die qua bewustzijnsfrequentie beter bij hen past. 

Op een bepaald moment in de expansiereis van je ziel, was je een perfecte match 
met je familie, dat is waarom je daar terecht kwam. 

 
Gosia: Ik begrijp het. Om terug te gaan naar het begin en het contrast waar we 

voor kwamen als een van de redenen om een bepaalde familie te kiezen om in 
geboren te worden, als er een contrast is, is er dan nog steeds een 

Frequentiematch? Kan er een overeenkomst zijn in het contrast? 
 

Swaruu: Ja, omdat het overeenkomt met je intentie, zij het op dat moment of 

verderop tijdens je levenservaring. 
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Gosia: Dit zou dan ook kunnen verklaren waarom we in relaties terechtkomen met 
mensen die zo anders zijn dan wij juist, zoals in het geval van mijn ex-partner. 

 
Swaruu: Ja, maar er zijn ook andere factoren, zoals jezelf veranderd hebben nadat 

de relatie begon. 
 

Gosia: Ok, en kiezen we leven na leven altijd dezelfde familieleden, volgen we ze 
of zijn ze altijd nieuw? 

 
Swaruu: Dat hangt ervan af, alleen als ze een match met je zijn. Dus, mensen, 

zielen veranderen. En ze blijven alleen bij elkaar in de buurt als er een 
gemeenschappelijk belang is. Het gemeenschappelijk belang kan eenvoudigweg 

liefde en gehechtheid zijn. 
 

Gosia: Goed, en hoe waar is wat sommigen geloven dat we na de dood weer 

herenigd zullen worden met onze familieleden? Zullen we, ooit? Of als we hier 
eenmaal klaar zijn, is het gedaan. 

 
Swaruu: Ja, je kunt ze ontmoeten, maar dat is ingewikkelder dan het op het eerste 

gezicht lijkt, want aan de ene kant hebben we wat ik hierboven zei dat je verandert 
en dus niet langer dicht bij de mensen wilt zijn met wie je vroeger hecht was. En 

aan de andere kant is het leven gewoon een toneelstuk, incarnatie is gewoon een 
toneelstuk, 3D, 5D, het is hetzelfde. Dus, in het hiernamaals, kunnen mensen die 

zeer vijandig tegenover elkaar staan, heel goed goede vrienden zijn, omdat de 
waarden veel veranderd zijn tussen de geprogrammeerde geest onderbewustzijn 

binnen een fysiek leven en je kernwaarden die je hebt als ziel in het hiernamaals. 
Aangezien de ervaring in de lichamelijkheid echt is, betekent dit dat zielen wel 

degelijk veranderen, dat zij andere prioriteiten en standpunten hebben die het 
resultaat zijn van hun laatste incarnatie. 

 

Je blijft jezelf in de zuiverste staat als je in het hiernamaals bent. Het is de echte 
jij, zonder onderbewustzijn, zonder fysieke geest, zonder bagage waarmee we te 

maken hebben en waarmee we allemaal in conflict zijn als we leven. Dus, zielen 
drijven uit elkaar zoals mensen doen wanneer ze leven. 

 
Gosia: Het hiernamaals, bedoel je de volgende incarnatie of een soort 

tussenliggende periode? 
 

Swaruu: Ik bedoel tijdens het tussenliggende punt. 
 

Gosia: Maar, als we ze daar ontmoeten, kunnen we ze dan herkennen? Ook, als ze 
al in een ander leven geïncarneerd zijn, zullen we ze daar niet meer tegenkomen of 

is mijn denken te lineair? 
 

Swaruu: Ja, je herkent elkaar aan de andere kant en je bespreekt zelfs wat er 
tijdens de incarnatie is gebeurd. Je hebt wel degelijk een sociale tijd in het 

hiernamaals tussen de incarnaties. 
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Gosia: Wat, in welk lichaam? Het dwaalt een beetje af van het onderwerp families, 
maar het is fascinerend. Vertel me eens wat meer over de periode na de dood, en 

is er ook pizza? 
 

Swaruu: Nee. 
 

Gosia: Bummer. 
 

Swaruu: De reden dat je incarneert is om pizza te kunnen eten. 
 

Gosia: Wat in het hiernamaals dan, gewoon een zwevende geest, in welk lichaam 
zitten we dan? 

 
Swaruu: Het is een onmiddellijke manifestatie van wat er ook maar in je 

Frequentiegeest zit, zelfs pizza, ja. Maar het smaakt niet goed. Wanneer je in de 

hogere sferen bent, manifesteer je alles onmiddellijk, wat je denkt, wordt. Je bent 
gelukkig op een strand, genietend van de wind en de zee. Dan verveel je je en 

denk je dat je in een bos wilt zijn en je bent er. Dan in een pizzeria en plotseling, 
ben je daar. Dus, de mensen, de zielen die geïnteresseerd zijn in het strand, het 

bos of de pizza, zullen bij je zijn, degenen die van andere dingen houden niet. 
 

Gosia: Welke dichtheid is het? 
 

Swaruu: In tegenstelling tot wat jullie op aarde in talloze kanalen en essays wordt 
verteld, bevinden jullie je niet in de ene of de andere dichtheid, jullie bevinden je in 

alle, tegelijk. Jij bent het die alles in beweging zet. Alles controleert. Het is geen 
dichtheid, het is een staat van absolute vrijheid. Je bent overal, je bent alles wat je 

wilt, alleen door je punt van aandacht te verleggen. 
 

Gosia: Dus, het is terug naar de Bron? 

 
Swaruu: Ja, dit is de Bron. Als je een bloem wilt zijn, dan ben je dat. Een ster, dat 

ben je. Geen woorden kunnen ooit volstaan om die staat te beschrijven, je kunt een 
ding zijn, een klein diertje op een verre planeet, en tegelijkertijd ben je je bewust 

van alles. 
 

Gosia: Dus, waarom ben je dan überhaupt uit die staat gekomen. Is het niet de 
bedoeling van dit alles om terug te gaan naar de Bron, dus waarom incarneren we 

dan weer? 
 

Swaruu: Omdat, omdat je alles bent, je uiteindelijk verveeld raakt, zo simpel is 
het. Je hebt emotie nodig, je moet je beperkt voelen om je te concentreren op één 

punt van aandacht tegelijk om volledig te kunnen genieten om de ervaring te 
voelen, ervan te groeien, van het contrast. Dus, voor een korte periode, vanuit het 

perspectief van de Bron, ben je, ben je dat kleine diertje op een verre planeet en je 
aandacht is opgesloten in dat schepsel, totdat zijn tijd voorbij is. Als Bron bent u 

alles, inclusief het opgesloten zijn in het bewustzijn van dat kleine diertje dat zich 

een weg baant door het bos. U bent de Bron. Je bent zowel vrij om alles te zijn en 
je bent ook opgesloten in het schepsel. 
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Wanneer je in het hiernamaals bent en in het Bronbewustzijn, spring je met je 

aandachtspunt waar je maar wilt. Je kunt dat kleine diertje zijn en elk ander. 
Omdat je alle wezens met bewustzijn tegelijk bent, zijn ze allemaal jou. Je kunt ook 

een tijdje iemand op aarde zijn en dan je aandacht naar een ander laten springen. 
Ze zijn allemaal jij. 

 
Gosia: Wow, dat is best ingewikkeld en gecompliceerd want ik begrijp niet wat het 

betekent dat je een tijdje een persoon kunt gaan en zijn of een tijdje een dier kunt 
gaan en zijn. Ik dacht dat je enige tijd geleden zei dat als we eenmaal door de 

dierlijke ervaring heen zijn, we daar niet meer naar teruggaan omdat het geen 
nieuwe uitbreiding voor ons oplevert of denk ik nu weer lineair? En "voor een tijdje" 

bedoel je incarneren voor een volledig leven? 
 

Swaruu: Je kunt elke persoon zijn voor een tijdje of voor een heel leven. Dat is 

wat het is om geïncarneerd te zijn en ja, dat is juist, we gaan niet terug, waarom 
zou je dat willen? Maar toch, dat gezegd hebbende, waarom zou je geen eekhoorn 

zijn voor een uurtje, dat kan, voor een heel leven, nee dank je. 
 

Gosia: Maar, hoe voor een uur? Ga je de ziel van de eekhoorn binnen, versmelt je 
ermee? 

 
Swaruu: Vanuit het gezichtspunt van de Bron is het maar een verschuiving, vanuit 

het gezichtspunt van de dieren is het een heel leven. 
 

Gosia: Oké, misschien moeten we teruggaan naar het onderwerp van families in 
het hiernamaals. Wat ik niet begrijp is: als ze eenmaal gestorven zijn, onze 

familieleden en vertrokken om ergens anders te incarneren, hoe kunnen we ze daar 
dan ontmoeten? 

 

 Swaruu: Er is geen tijd, dus je kunt en zult met ze praten in het hiernamaals en 
zelfs als ze nog leven, en dat komt omdat ze daarheen gaan terwijl ze slapen. Als je 

een dood familielid in je slaap ziet, ben je echt bij hen. 
 

Gosia: Dus, als ik dood ben voor iemand, ik ben aan hen gestorven en zij leven 
nog en zij slapen, dan kunnen zij met mij praten, in hun slaap met mij die al een 

andere incarnatie is? 
 

Swaruu: Al het bovenstaande. Het is gewoon een verschuiving in het bewustzijn, 
punt van aandacht. Je bent altijd dood en levend. Maar beter gezegd je bent altijd 

geest, een ziel, Bron en alles wat fysiek is zoals een incarnatie is slechts een 
manifestatie en een idee dat je had als Bron. 

 
Gosia: Ik heb nooit begrepen hoe iemand contact kan proberen te krijgen met zijn 

dode familielid als dat dode familielid al ergens anders geïncarneerd is. Nu is het 
me duidelijk. 

 

Swaruu: Dat komt omdat daar geen tijd is. Tijd als zodanig is slechts relatief en 
wordt alleen lineair waargenomen vanuit een gezichtspunt van met in incarnatie. U 
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bent altijd Bron. Zoals ik altijd zeg: "Het enige dat je beperkt, is het idee dat je 
beperkt bent." 

 
Gosia: Ok, en als we dan eenmaal in het hiernamaals zijn, praten we dan altijd met 

onze familieleden daar? Ik bedoel zal ik daar bijvoorbeeld met David, mijn ex-
partner praten of is dat geen regel? Ik wil hem echt vertellen dat ik het je gezegd 

heb, dat er leven is na de dood. 
 

Swaruu: Het is geen regel. Het hangt alleen van jullie af. Elke relatie is anders 
zoals die is terwijl je geïncarneerd bent, en je zou hem dat kunnen vertellen als je 

hem vindt. Weet hij niet eens dat er leven na de dood is? 
 

Gosia: Nee, hij gelooft het niet. Hij gelooft dat er niets is. 
 

Swaruu: Maar er is overal bewijs, dat is zo basaal. 

 
Gosia: Hij weet niet dat er bewijs is, niet geïnteresseerd. Hoe dan ook, dus we 

kunnen onze familieleden daar ontmoeten en met ze praten? 
 

Swaruu: Ja, je dierbaren. Maar niet per se... het hangt van elke situatie af. Beiden 
moeten elkaar weer willen ontmoeten, zoals dat overal het geval is. Jullie zoeken 

elkaar energetisch op, dus manifesteren jullie je aanwezigheid naar elkaar. 
Manifesteren, omdat het onmiddellijk is. Er is geen reizen om ze te zien, tenzij je 

dat wilt. 
 

Gosia: Dus, het is niet zo dat je elkaar moet vinden in de oceaan van zielen daar. 
 

Swaruu: Nee. Je bent er gewoon in het moment dat je wilt leven en vanaf dat 
moment voel je de tijd als een lopend verloop van gebeurtenissen, maar alleen 

daar. Het enige wat jullie beiden hoeven te doen is iemand te willen vinden en je 

zult er zijn. Zo werkt het, maar als je in een oceaan van zielen wilt zoeken, dan is 
dat wat je zult ervaren. Daarom is het zo belangrijk dat je controle hebt over wat je 

werkelijk wilt, dat je de dingen altijd duidelijk hebt, en dat is ook de reden waarom 
veel mensen op Aarde niet klaar zijn om terug te keren naar de Bron of ze zullen 

verschrikkelijke situaties voor zichzelf manifesteren zoals ze de hele tijd doen. 
Daarom al het lijden van de echte mensen op Aarde. 

 
Gosia: En hoe communiceren we met onze familieleden daar als we geen lichamen 

hebben of manifesteren we wie we maar willen of is het alleen Telepathisch? 
 

Swaruu: Je hebt de illusie dat je een lichaam hebt, als dat is wat je wilt. Het voelt 
precies hetzelfde als wanneer je een lichaam hebt, want dat is dan weer precies de 

situatie waarin jij en ik en al de rest zich nu bevinden, ook degenen die niet 
geloven. Het enige verschil is dat je daar weet wat er aan de hand is, zodat je het 

kunt controleren. Daar communiceer je telepathisch, maar je kunt praten als je 
wilt. 

Gosia: Heel interessant allemaal, bedankt voor de uitleg. Nu, dus als je eenmaal in 

het hiernamaals bent en besluit om weer te incarneren, kies je je nieuwe familie, 
ja? 
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Swaruu: Ja, en je weet wat er in je leven zal gebeuren, maar dan kies je ervoor 

om het plot te vergeten, want anders zou het geen zin hebben om het te beleven. 
 

Gosia: Ok, en uit wat je me eerder over reïncarnatiecycli hebt verteld, begrijp ik 
dat je vader bijvoorbeeld een andere keer eerder je zus had kunnen zijn. 

 
Swaruu: Ja, dat is een constante. Je vader is je zus, dan je moeder, dan jij, 

enzovoort. Gewoonlijk wacht op Aarde het aandachtspunt van een ziel twee 
generaties voordat hij weer de lichamelijkheid betreedt. Dus, het is vrij zeker om te 

zeggen dat iemand zijn eigen overgrootvader is. Het is een patroon dat zielen 
neigen te volgen, maar het is flexibel, het is geen wet. 

 
Gosia: Als een soort lus? 

 

Swaruu: Ja, de lussen zijn een andere manier om de dynamiek te beschrijven. De 
lussen ontstaan wanneer de ziel geobsedeerd raakt door bijvoorbeeld te proberen 

de dingen de volgende keer goed te doen. Dit is vooral duidelijk bij 
zelfmoordslachtoffers. Ze hebben berouw en gaan er steeds weer in terug totdat ze 

begrijpen dat ze moeten leren om dingen los te laten. 
 

Gosia: Ik begrijp het. Laten we nu teruggaan van het hiernamaals naar de aarde. 
Hoe belangrijk is volgens jou onze familierelatie terwijl we hier zijn of is het puur 

het middel waardoor we hier tevoorschijn komen en dan is het oké om los te laten? 
 

Swaruu: Alleen zo belangrijk als je wilt dat het is. Als een familielid, zelfs vader of 
moeder, je geluk en persoonlijke groei in de weg staat, kun je hem of haar zonder 

enig bewustzijn uit je leven buitensluiten, behalve als je dat zelf doet. Veel families 
zijn slechts genetica en gedwongen sociale afspraken, maar hebben niets gemeen, 

vandaar hun voortdurende strijd. Dit is heel gebruikelijk wanneer iemand ontwaakt. 

En er ontstaat een ik of zij situatie. Of ik gedraag me zoals mijn familie dat van me 
verwacht, of ik ga op een rouge en volg mijn eigen pad. 

 
Gosia: Hoe gaan we om met de familie als wij wakker zijn geworden en zij niet? Als 

jij bepaalde dingen gelooft en zij niet? 
 

 Swaruu: Allereerst moet je begrijpen waar elk familielid staat wat betreft zijn 
spirituele ontwaken. Je kunt gespreksonderwerpen aanbieden, maar dat is alles wat 

je kunt doen. Je moet alleen op die onderwerpen ingaan als de ander om meer 
vraagt. Ik weet dat mensen die ontwaken, door bepaalde fasen gaan, waarvan er 

één is dat ze iedereen willen vertellen wat ze ervaren. Ze willen misschien ook 
iedereen wakker maken voor wat ze ontdekken, alle dingen die verkeerd zijn in de 

wereld, dingen die niemand ziet terwijl ze slapen, maar tenzij die mensen bereid en 
bereid zijn om te ontwaken, is er niets wat je kunt doen en erop staan om met hen 

te praten over welk onderwerp dan ook betreffende ontwaken, 
samenzweringstheorieën, ET's, geesten, kristallen, tarotkaarten, Loch Ness 

monsters, zal je voor hen alleen maar tot ergernis maken. 
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Ik blijf erbij, dit is slechts een fase. Later zal de ontwakende persoon begrijpen dat 
er niets is wat hij aan anderen kan doen. Hen een ander gezichtspunt bieden, ja, 

maar alleen dat. Dus wat ze uiteindelijk moeten doen is deze dingen voor zichzelf 
houden en niet delen met familie als ze bekend staan als niet ontvankelijk, familie 

en vrienden ook. Maar vrienden die niet meer in de frequentie staan en niet meer 
dezelfde interesses hebben als de ontwaakte, zullen gewoon wegdrijven, minnaars 

en echtgenoten ook. Maar een vader, moeder, broer, zus, die kunnen een probleem 
zijn, die zijn niet gemakkelijk van je af te werpen, ook al zou je dat willen. Maar het 

eerste probleem is of je het wel of niet wilt. Maar ze kunnen een nog groter 
probleem zijn als je jong genoeg bent om van hen afhankelijk te zijn, onder hun 

dak te leven. 
 

Dit omdat zij zich het recht voelen om met jouw leven te rommelen omdat zij 
tenslotte je ouders, broers en zussen zijn. Je moet dus sterk zijn en voor jezelf 

begrijpen dat het niet jouw verantwoordelijkheid is om je ouders, je familie wakker 

te schudden en dat het in je eigen belang is om alles zo veel mogelijk voor jezelf te 
houden. Ik zeg zoveel mogelijk, omdat het onmogelijk is alles te verbergen over 

wat er in je omgaat. 
 

Bijvoorbeeld: je zult zeker willen stoppen met vlees eten en zij zullen je dat willen 
opdringen en misschien zul je uiteindelijk een slimme reden verzinnen waarom je 

het niet meer wilt, wetende dat zij niet om kunnen gaan met jouw uitgebreide 
spirituele redenen om het niet te doen. En in het geval van broers en zussen, zij 

kunnen ook problemen geven, zelfs als ze niet onder hetzelfde dak wonen, omdat 
ze, zoals ze zeggen, altijd weten hoe ze op je knoppen moeten drukken. 

 
Mijn advies is dat als je problemen uit je familie ziet komen, je het ontwaken voor 

jezelf moet houden. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om hen wakker te 
schudden, de enige echte verantwoordelijkheid die je hebt is bij jezelf en jezelf 

alleen, als je dat echt wilt, spreek er dan over. Maar wees intelligent met wat je 

zegt. 
 

Gosia: Soms heb ik het gevoel dat ik meer moet delen, proberen om mensen een 
beetje te openen, want als ze geen alternatief krijgen, zullen ze niet eens weten dat 

het bestaat. Maar dat doe ik niet, omdat ik geen zin heb in discussies en klassikale 
één soort gesprekken zoals, buitenaardse wezens zijn echt, hoe weet je dat? Oh, 

waar moet ik beginnen. Dus, ik kan beter helemaal niets zeggen. 
 

Swaruu: Ok, ja je kunt ze een alternatief bieden, maar wat ik vooral bedoel is hoe 
om te gaan met familieleden waarvan je zelf al bewezen hebt, dat ze niet 

ontvankelijk zijn. 
 

Gosia: En is het ok om te blijven leven met een man, vrouw, partner die niet 
achter je kosmische opvattingen staat, remt dat je groei, denk je dat samenzijn 

met iemand die niet de ET-onderwerpen en spirituele onderwerpen volgt je 
overgang kan vertragen of maakt het niet uit? 

 

Swaruu: Nogmaals, het hangt van elke situatie af, maar met echtgenoten en 
vriendjes is het heel moeilijk om samen verder te gaan als je niet op dezelfde 
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golflengte zit. Het kan je vertragen of je evolutie helemaal stoppen, maar zoals 
gewoonlijk hangt het van elke situatie af. 

 
Gosia: En wat gebeurt er als je een ouder bent en je kinderen geloven nergens 

meer in, laat ze maar op zichzelf evolueren, bied maar weer aan. 
 

Swaruu: Dan noem je ze ongehoorzaam en stuur je ze zonder avondeten naar 
bed, nee... ok, grapje. Gewoon opnieuw aanbieden, ja. Het zijn gewoon meer 

mensen. Als ze heel jong zijn, zijn ze over het algemeen ontvankelijker naarmate 
ze jonger zijn, maar als ouder van bijvoorbeeld tieners of jongvolwassenen die nog 

bij je wonen, moet je niet vergeten of er rekening mee houden dat ze in een 
levensfase zitten waarin ze het liefst erbij willen horen, dus ET, spirituele dingen 

zullen er alleen maar voor zorgen dat ze zich niet op hun plaats voelen in de 
maatschappij, ongemakkelijk, terwijl ze juist geaccepteerd willen worden door hun 

leeftijdsgenoten. 

 
Dit is een zeer moeilijk onderwerp, omdat het van elke situatie in het bijzonder 

afhangt, het is een delicaat evenwicht tussen hen andere perspectieven bieden en 
hun standpunten in het leven respecteren. Bijvoorbeeld: een jonge kerel die alleen 

maar praat over buitenaardse wezens en samenzweringstheorieën zal het heel 
moeilijk vinden om een vriendin te vinden, opnieuw afhankelijk van de situatie. 

 
Gosia: Ik snap het, en wat zijn zielsfamilies, wat zijn dat? 

 
Swaruu: Zielsfamilies is een naam om een groep zielen aan te duiden die de 

neiging heeft om samen te incarneren, waar dat ook mag zijn, maar het is ook de 
groep waar een ziel het grootste deel van haar evolutie bij is geweest. 

 
Gosia: Waarom zijn ze samen en incarneren ze op hetzelfde moment? 

 

Swaruu: Meestal omdat ze elkaar kennen, en dezelfde interesses hebben of omdat 
ze fragmenten van dezelfde zijn of dezelfde ziel zijn. 

 
Gosia: Incarneren ze op dezelfde plaats, dicht genoeg bij elkaar om elkaar te 

vinden? 
 

Swaruu: Ja, op beide vragen. Of om gedeelde ervaringen te hebben om samen 
verder te gaan. 

 
Gosia: Hoeveel van hen kunnen er in een groep zijn? 

 
Swaruu: Onbeperkt aantal. Meestal zitten ze in dezelfde zielsspiraal zoals ik eerder 

beschreef. Het zijn allemaal fragmenten van hetzelfde, daarom zoeken ze elkaar 
toch op. 

 
Gosia: En ze maken dezelfde ervaringen mee of kunnen ook verschillend zijn? 

 

Swaruu: Beide. 
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Gosia: Onmogelijk dat als er miljoenen van hen in een groep zijn, ze dezelfde 
ervaring hebben, nee? 

 
Swaruu: Denk niet lineair, het is mogelijk. Onbeperkte hoeveelheid tijdlijnen die 

allemaal met elkaar verbonden zijn en erg op elkaar lijken, onbeperkt. 
 

Gosia: Ok, dank je Swaruu voor je tijd weer. Ik weet zeker dat wat we vandaag 
besproken hebben veel mensen zal helpen, omdat velen van ons problemen hebben 

met familieleden en vrienden die onze passie voor deze onderwerpen niet delen. 
 

Swaruu: Respecteer ze allemaal in hun eigen reis, ze zijn ook allemaal jij. 
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